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[bookmark: _GoBack]Vincent van Gogh werd geboren in het Brabantse Zundert, een klijn dorpje vlakbij de Belgische grens. Precies een jaar voor zijn geboorte hadden zij ook al een Vincent Willem gekregen, die echter dezelfde dag overleed. Totaal kreeg het echtpaar drie jongens en drie meisjes, waaronder broer Theo, die veir jaar na Vincent geboren werd. Als kint was Vincent een zwijgsame, enigszins in zichzelf gekeerde jongen. Op zijn achtste gaat hij naar de dorpsschool, maar het jaar daarop wordt hij al weer van school gehaald. In plaats daarvan krijgt hij thuisonderwijs. Per 1 oktober 1864 gaat Vincent naar de kostschool van Jan Provily in Zevenbergen waar hij twee jaar verblijft. Op 15 september 1866 word hij ingeschreven aan de Rijks HBS Koning Willem II te Tilburg. In het tweede jaar wordt hij van school gehaald, mogelijk omdat zijn vader de school niet kan betalen.
Op zijn zestiende wordt Vincent jongste bediende bij het Haagse filiaal van de de kunsthandel Goupil & Cie. Oorspronkelijk was dit de kunsthandel van zijn oom Vincent van Gogh, die vervolgens partner was geworden van de kunsthandel Goupil uit Parijs. In 1872 begint Vincent te corresponderen met zijn jongere broer Theo. Hij wordt verliefd op de dochter van zijn hospita, maar ze is al verloofd met een eerdere kostganger, en Vincent maakt een depresieve periode door.
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